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Welkom iedereen!

Dankjewel dat je deze schoolkrant leest. Deze schoolkrant heeft veel 

interviews en verschillende rubrieken. Het is een superleuke krant en er 

staan ook weer puzzels in. We hebben verschillende onderwerpen voor jou, 

zoals de Tweede Wereldoorlog, schooltuinen, recepten, moppentrommel, 

recensies en ook iets over honden. 

Geniet ervan!......

de redactie wenst jullie een fijne zomer vakantie! 

Indy, Nawwar (Groep 5), Samantha, Rowen, Daniela  (Groep 6), Fien, Lexie, Ilias, 

Quinten, Eli, mohammed  (Groep 7), Soraya, Saiffedin, Annabel, Anya  (Groep 8), 

Ger, Jeroen, Martijn & Coen!



Er is duidelijk iets raars aan de hand 

op eiland Graffa. Het zeemonster krijgt 

er de macht! Als hij iemand bijt, verandert het 

slachtoffer langzamerhand net zo in een zeemonster. 

Ondertussen komt er een schip aan dat het zeemonster 

wil vangen, terwijl het beertje niks door heeft.

Tekening: Fien

Tekst: Lisa



We kwamen binnen en werden ontvangen door de aannemer 
Jeroen en door een bouwvakker. We kregen een heel erg statisch 
bouwvakkershoedje op – waarvan je haren recht overeind gingen 
staan. Verder mochten we wat vragen stellen. 

De eerste vraag was: Is het waar dat er een lift komt? Jammer 
genoeg is dat niet waar. We gingen naar binnen. We begonnen bij 
de peuters. Daar komt de deur op een andere plek. En het oude 
keukentje is helemaal gesloopt. Voor de rest verandert er niet  
zo veel. 

De deuren naar het schoolplein veranderen ook. We kunnen 
voortaan rechtdoor het schoolplein oplopen. Toen we verder 
gingen kwamen we bij de koffiekamer. Die wordt groter gemaakt 
met de helft van het lokaal van groep 8. Er blijft daarvan dus 
 een mini-lokaaltje over. 

De 1e verdieping krijgt een grotere gang. We gingen ook in  
de kelder kijken. Daar krijgen we een warmtepomp, dat is beter 
voor het milieu. In het trappenhuis bij het glas in lood krijgen we 
dubbel glas, want dat isoleert beter. Nu zijn ze aan het kijken naar 
de kleuren, want enkel glas en lood isoleert niet. 
Maar het door het dubbel glas verandert de kleur, ze zijn een 
beetje aan het experimenteren. De wc’s komen ook op een andere 
plek. Toen waren we klaar en gingen weer terug naar school. Het 
was een heel leuke en leerzame ervaring. 

Verbouwing 
Admiraal de 

Ruyter
School

Bedankt Jeroen!



Verbouwing 
Admiraal de 

Ruyter
School

Door Ilias, Quinten, Nawar, Lexie, Annabel en Daniella



Wist je dat mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben?

door Lexie :)

01 Wat draag jij het liefst?
A. Sportkleding
B. Jurkje
C. Broekpakje                                      
D. Korte broek en T-shirt
E. Trui en broek
F. Net pak

02 Heb jij veel tijd voor een huisdier?
A. Heel veel 
B. Na school
C. In de avond 
D. Nooit
E. Soms, ligt aan de dag
F. Als ik er zin in heb

03 Wat lijkt jou leuk om met je huisdier
       te doen?

A. Spelen 
B. Knuffelen
C. Naar kijken
D. Aaien
E. Wandelen
F. Slapen

04 Hoe word jij omschreven door je 	
       vrienden?

A. Druk en sportief
B. Vrolijk en lief
C. Gemeen
D. Eigenwijs en zorgzaam
E. Dromerig
F. Vindingrijk

05 Wat is jouw lievelingskleur?
A. Groen
B. Blauw
C. Rood
D. Geel
E. Lila
F. Zwart

06 Hoe zou jij jouw huisdier noemen?
A. Pippi
B. Blub
C. Vlekje
D. Snuf

07 Wat draag jij het liefst?
A. Sportkleding
B. Jurkje
C. Broekpakje                                      
D. Korte broek en T-shirt
E. Trui en broek
F. Net pak

08 Heb jij veel tijd voor een huisdier?
A. Heel veel 
B. Na school
C. In de avond 
D. Nooit
E. Soms, ligt aan de dag
F. Als ik er zin in heb

09 Wat lijkt jou leuk om met je huisdier 
      te doen?

A. Spelen 
B. Knuffelen
C. Naar kijken
D. Aaien
E. Wandelen
F. Slapen

10 Hoe word jij omschreven door je 
      vrienden?

A. Druk en sportief
B. Vrolijk en lief
C. Gemeen
D. Eigenwijs en zorgzaam
E. Dromerig
F. Vindingrijk

11 Wat is jouw lievelingskleur?
A. Groen
B. Blauw
C. Rood
D. Geel
E. Lila
F. Zwart

12 Hoe zou jij jouw huisdier noemen?
A. Pippi
B. Blub
C. Vlekje
D. Snuf

1=A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 F-6
2=A-1 B-3 C-4 D-6 E-5 F-2
3=A-5 B-3 C-6 D-2 E-1 F-4
4=A-1 B-2 C-6 D-3 E-4 F-5
5=A-3 B-1 C-5 D-4 E-2 F-6
6=A-3 B-6 C-2 D-1 E-5 F-4

QUIZZZZZ

               Tel je PUNTEN op !!!



Hond
1-6

Het huisdier dat perfect bij jou 
past is een hond. Anderen zien 
jou als lekker druk en jij houd wel 
van een spelletje.

Konijn
7-12

Een konijn past heel goed
bij jou lekker zomers en 
knuffelen is helemaal jouw
ding

Kat/Poes
13-18

Het liefst zou jij een kat zijn 
lekker eigenwijs en je eigen gang 
gaan maar je kan ook heel erg 
zorgzaam zijn . 

Cavia/Hamster/Muis
19-24

Jouw vrienden zien jou als 
lekker chill en helemaal in je
eigen wereld.

Vogel
25-30

Een vogel zou perfect zijn want jij 
bent een drukke vogel maar als je
tijd hebt dan ga jij helemaal los. 

Vis
31-36

Jij bent heel erg druk en hebt 
weinig tijd dus een vis is
ideaal

Wat voor dier ben jij ???



Wist je dat een scheet laten goed is tegen een te hoge bloeddruk?

Groep 6 gaat elke dinsdag naar de schooltuinen en we oogsten en zaaien. 
Schooltuinen bestaat al 100 jaar. We gaan daar de schooltuin De Blijdestijn 
en onze juf heet Cato. Er zijn ook een paar foto´s van de schooltuinen. 
We hebben aardappel, bosviooltjes (geplukt) ijsbergsla, rucola, radijsjes, 
ijspegelradijsjes, tuinboon, koekruid, zinnea en nog veel meer. 

We moeten ook onkruid verwijderen. Ik vind zaaien het leukst en kijken 
hoe het de afgelopen week is gegroeid. Voordat we begonnen waren met 
planten en oogsten hadden we 4 weken (denk ik) binnenlessen.  
Juf Cato heeft gezegd dat we het hele jaar rond schooltuinen hebben. 

Januari was juf Cato in onze klas om kennis te maken, februari onze eerste 
binnenles t/m maart. En in april gingen we met de buitenlessen beginnen. 

Het begint super warm te worden dus we moeten ook  zonnebrand nemen, 
een pet en een zonnebril.  

Door Samantha, groep 6

Bij de schooltuinen moet je onkruid weg halen en dan ga je pas planten 
zoals rucola, sla, paprika en veel meer en dan ga je pas oogsten.  
Eerst oogst je sla, want dat is het makkelijkst om te oogsten.  
Op het laatste stukje van je tuin kan je zelf een bloem kiezen!  
En ik koos lavendel, want die ruikt heel goed.

De schooltuinen is altijd op dinsdag, net als de schoolkrant. De naam van 
de schooltuin heet Blijdestijn en het bestaat al meer dan 100 jaar. Ik vind 
het leuk als we gaan oogsten, want daarna heb ik heel veel eten thuis.     

Door Rowen, groep 6

Op schooltuinen ga je eerst wat onkruid weghalen en dan gaat de juf  
of meester van schooltuinen vertellen wat je gaat doen. Onze klas heeft  
al aardappel, bloemen, zonnebloemen, aardbeien en sla. We mochten wat 
van de aardappel plukken en naar huis meenemen. Kijk je naar de foto´s?

Door Daniela, groep 6





Wist je dat een giraffe langer zonder water kan dan een kameel?

  

Nazi-Duitsland telde zes grote vernietigingskampen (Auschwitz-Birkenau, 
Sobibór, Treblinka, Majdanek, Belzec en Chełmno) en een handvol grote 
concentratie- en werkkampen met namen als Buchenwald, Bergen-Belsen  
(waar Anne Frank omkwam) en Mauthausen.

 

WIE WAS ANNE FRANK?

Anne Frank wordt op 12 juni 1929 geboren in de Duitse stad Frankfurt am 
Main. Annes zus Margot is ruim drie jaar ouder. Het gaat slecht in Duitsland: 
er is weinig werk en veel armoede. Tegelijkertijd krijgt Adolf Hitler met zijn 
partij steeds meer aanhangers. Hitler haat de Joden en geeft hen de schuld 
van de problemen in het land. Hij speelt in op de Jodenhaat die heerst in 
Duitsland. Door die Jodenhaat en de slechte economische situatie besluiten 
Annes ouders, Otto en Edith Frank naar Amsterdam te verhuizen. Otto 
begint daar een bedrijf dat handelt in pectine, een geleermiddel voor de 
jambereiding. Anne voelt zich snel thuis in Nederland. Ze leert de taal,  
vindt vriendinnetjes en gaat naar een Nederlandse school in de buurt.  
Haar vader werkt hard aan zijn bedrijf, maar het valt niet mee om een 
bestaan op te bouwen. Otto probeert een zaak op te zetten in Engeland, 
maar dat mislukt. Uiteindelijk vindt hij een oplossing door naast pectine  
ook kruiden en specerijen te gaan verkopen.

Op 1 september 1939, Anne is dan 10 jaar oud, valt nazi-Duitsland Polen 
binnen: de Tweede Wereldoorlog is begonnen. Niet lang daarna, op 10 mei 
1940, vallen de nazi’s ook Nederland binnen. Vijf dagen later geeft het 
Nederlandse leger zich over. Langzaam maar zeker voeren de bezetters 
steeds meer wetten en verordeningen in die het leven van Joden moeilijker 
maken. Onder andere parken, bioscopen en winkels worden verboden terrein 
voor Joden. Door de regels mag Anne op steeds minder plaatsen komen. 
Haar vader raakt zijn bedrijf kwijt, omdat Joden geen eigen bedrijf meer 
mogen hebben. Alle Joodse kinderen, dus ook Anne, moeten naar  
een aparte, Joodse school. Zo gaan de nazi’s telkens een stapje verder. Joden 
moeten een Jodenster dragen en er gaan geruchten dat alle Joden weg 
moeten uit Nederland. Als Margot op 5 juli 1942 een oproep krijgt om zich 
te melden voor werk in nazi-Duitsland, wantrouwen haar ouders dat.  
Zij geloven niet dat het om werk gaat en besluiten om de volgende dag onder 
te duiken. Zij gaan zich verbergen om aan de vervolging te ontkomen. 

door Samantha (groep 6)

Tweede Wereldoorlog
1 SEPTEMBER 1939  – 2 SEPTEMBER 1945



In het achterhuis van zijn bedrijf aan de Prinsengracht 263 richt Annes 
vader vanaf het voorjaar van 1942 een schuilplaats in. Hij krijgt hulp van 
zijn oude collega’s. Niet veel later komen er nog vier onderduikers bij in het 
Achterhuis. Het is erg krap, Anne moet zachtjes doen en is vaak bang.

Voor haar dertiende verjaardag, ze is dan nog niet ondergedoken, krijgt 
Anne een dagboek cadeau. In de twee jaar dat ze onderduikt, schrijft Anne 
over gebeurtenissen in het Achterhuis, maar ook wat ze voelt en denkt. 
Daarnaast schrijft ze korte verhalen, begint ze aan een roman en schrijft ze 
in haar Mooie-Zinnenboek passages over uit boeken die zij leest. Zo helpt het 
schrijven haar de dagen door. 

Als de minister van onderwijs 
van de Nederlandse regering 
vanuit Engeland via Radio Oranje 
oproept om oorlogsdagboeken- 
en documenten te bewaren, 
brengt dat Anne juist op het 
idee om haar losse dagboeken te 
bewerken tot één lopend verhaal, 
met als titel Het Achterhuis.

Het is fijn dat de Tweede 
Wereldoorlog is gestopt. Maar we 
herdenken op 4 mei nog steeds 
alle doden die gevallen waren 
en wat voor afschuwelijke tijd 
het was. Op 5 mei is Nederland 
officieel bevrijd.



Wist je dat honing niet kan bederven ?

Moppentrommel

Wat is een begroeting en een winkel? 

 - Heyma!

Welke bus kan niet rijden?

- Een brievenbus!

Waarom neemt een oen hooi naar bed?

- Om de nachtmerries te voeren!

Een boef rent een kookwinkel uit met een 

pan. Een agent houdt hem aan. Hij zegt: 

Waarom ren jij weg zonder te betalen?  

Nou, zegt de boef: Het zijn steelpannen! 

Wat is cool en heeft iets te maken met een kast?

- Een coolkast!

Op welke bed kan je niet slapen?

- Een pissebed!

Rozen zijn bruin, viooltjes zijn bruin.

Wie heeft er gepoept in mijn tuin?

Een kip komt de ontbijtzaal van een hotel binnen. 

´Een eierdopje en wat zout graag´, zegt ze tegen 

de ober ´ Voor de rest zorg ik zelf.´

Wat is cool en heeft iets te maken met een kast?

- Een coolkast!

Yasmin: Ken je de mop van dacht ik al?

Maxim: Nee...

Yasmin: Dacht ik al!

Drie mannen staan op het dak. Een houdt een paraplu 

vast, de andere draagt een regenjas en de andere 

draagt gewoon kleren. Wie wordt het eerste nat?

Niemand, wat het regent niet!

Wat is groen en rijdt op de weg?

 - Een bromkommer!

Ken je de mop van de mummie?

- Ingewikkeld, hè?

Wat is rood en haat alles en iedereen?

- Een tomhaat!

door Samantha



Honden

Groetjes van Daniela, groep 6

Honden zijn heel lief en sommige niet echt. Sommige bijten en 
anderen willen spelen. Honden zijn niet altijd dezelfde honden.  
Ze zijn vaak vijanden met katten, maar puppy´s zijn soms vrienden 
met kittens. En puppy´s zijn vaak vrienden met kuikens. Kijk naar dit 
hondje op de bank in het park. Heel lief, maar er zijn meer. 
 Kijk deze is heel lief!

Dit heb ik special voor kinderen gemaakt die van honden houden.



Wist je dat het woord stewardess het langste woord is dat je  
met je linkerhand op de linkerkant van je toetsenbord kunt typen?

Interview met Orlando uit groep 5
door Nawwar & Indy

Hoe oud ben jij? 

Bijna 9.

Wie zijn jouw vrienden? 

Alle jongens uit groep 5

Op welke school zat jij het eerst?

De vindplaats.

Wat is jouw lievelingsspeler van voetbal?

Cristiano Ronaldo.

Wat is jouw lievelings sport?

Voetbal.

Zou je liever op een andere school zitten?

Nee!                       

Wat is jouw lievelings eten?

Hotdog.



Interview met Martino uit groep 5
door Nawwar

Hoe oud ben jij?

8.

In welke groep zit jij?

Groep 5.

Zit jij op een sport en hoe heet die sport?

Ja, ik zit op turnen.

Zou jij ook op een andere sport zitten?

Ja.

Hoe heet die sport dan?

Hockey. 

Wie zijn jouw vrienden?

Enea  Oliver Quinten Kayin Luc Nawwar 
Rayan Orlando.

Welke 2 vrienden vind jij het leukst?

Oliver en Enea.

Wat is jouw leukste vak van school?

Rekenen.

Wat vind jij zo leuk aan dat vak?

De tafels van 1 tot en met 12.

Heb jij een broertje of een zusje?

Ja ik heb een broertje die heet Nico.

Zou jij ook noch een zusje willen hebben?

Nee!

Wat voor beroep wil jij later worden ?

Piloot.



LEUKE BADJES, IJSZAAKJES & 
SPEELTUINTJES IN DE BUURT

GIBRALTAR BADJE

Het badje is voor de middenbouw. Diepte: 48 cm. Er zijn veel bankjes 
in de schaduw maar het badje staat in de zon. Het kan ook best druk 
zijn. Het badje is heel groot en er zijn leuke dingen zoals fonteintjes 
en een glijbaan. Wel kan de glijbaan glad zijn.  En het badje is onder 
toezicht van een badmeester.

LALA IJS
• 	 1 bol 1,95
• • 	 2 bollen 3,50
• • • 	 3 bollen 4,95

Er zijn heel veel verschillende smaken, maar de smaken zijn wel een 
beetje apart en het is best wel duur ijs. Maar je krijgt een hele grote 
portie. Er is ook een spaarkaart en dan kan je sparen voor een gratis 
ijsje. De ijsjes zijn 100% biologisch en duurzaam. Smaken: chocolade 
kers, watermeloen rozen, peanutbutter sinaasappel, aardbei, aardbei 
bloedsinaasappel, citroen, kokos citroen, saffraan en kaneel. 

BELLAMY PIERENBADJE

Het badje is voor de onderbouw. Diepte: 17 cm. Het is er erg druk en 
het water is best koud, maar het kan ook wel verkoelend zijn. Ook is er 
een leuk speeltuintje en een kist vol met speelgoed. En er zijn verder 
niet zo veel bankjes om op te zitten. Wel is er veel schaduw voor op een 
warme dag.

WATERBAL SPEELTUIN (Bij de Geuzenstraat)

Speeltoestellen: zandbak, waterbal, familie schommel, parcour klimrek, 
tafeltennistafel, basketbalnet, glijbaan(tje), springveren paadje, 2 
wipkippen en een draaiding. Ook is er een waterfonteintje om te 
drinken. Er ligt altijd wel wat speelgoed om mee te spelen en je raakt er 
niet snel uitgespeeld.

DE KROMMERDT

Het is een lang uitgerekte speeltuin. Vroeger was het een meer maar 
nu een leuke speeltuin. Als je van de Reinier Claeszenstraat door de 
speeltuin naar de Admiraal de Ruijterweg loopt, kom je eerst een 
voetbalveldje waar je de doeltjes kan verplaatsen. Als je doorloopt kom 
je op een ander pleintje met een draaiding, een klimrots en een groot 
klimrek. Als je weer verder loopt kom je bij een pleintje met dingen 
voor wat kleinere dingen. Daar is een zandbak, een koprolrek, een 
klimrekje en een drinkfonteintje. Voor de rest is er veel natuur, maar 
het laatste deel is een beetje verlaten.



Een reportage door Fien & Lexie  
uit groep 7

SPEELTUIN DE KROMMERDT

PIRATENSPEELTUIN LALA IJS

ZWEMMEN ERASMUSGRACHT



Wist je dat ....
SPEELTUIN WATERBAL

BADJE BELLAMYPLEIN



WIJKBOERDERIJ

BOLPLEIN



Wist je dat in Frankrijk meer roze dan wit toiletpapier gebruikt wordt?

Interview met Sara Bouchir  
van groep 7 door Soraya 

Wat vind je het leuk aan de school?  

Ik vind de leerkrachten aardig, de leerlingen zijn 
best wel aardig

Wat is je favoriete eten? 

Macdonalds milkshake vanille, fileto fish met 
frietjes, mcflurry m&m.

Wat is je favoriete vak? 

Spelling en gym

Wat is je hobby? 

Turnen, basketbal en hockey.

Hoe oud ben je? 

 12 jaar.

Wat is je droombaan? 

Mode ontwerpster worden.

Wat is je favoriete kleur? 

Lichtblauw.

Wat is je bijnaam? 

Saar /Saartje.

Wie is je favoriete docent? 

Meester Ger

Naar welke school wil je gaan? 

Lumion.

Heb je een huisdier? 

Een vogel. die heet Chico.





Thema sprookjes in groep 1/2 A

Staande klok met laatste geitje van het sprookje  
‘De wolf en de zeven geitjes’.  
Getekend door Jana.



Ridderschilden 
geknutseld door groep 2. 



Wist je dat ....

Roodkapje
Geschilderd, gevouwen en geplakt 
door Maren.



Roodkapjes 
Geknipt,  gevouwen en geplakt
door Yara en Seth.



Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken ?

De kinderen van groep 1/2B hebben geluisterd 
naar het verhaal van Joris en de draak. Hierbij 
kregen zij geen plaatjes te zien. Het plaatje dat 
zij na het luisteren van het verhaal in hun hoofd 
hadden, hebben ze vervolgens getekend.



Joris en de draak groep 1/2B



Wist je dat ....

De heks uit Hans & Grietje van groep 1-2C





Wist je dat ....



Roodkapje - groep 3A



Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit,  
hij wit wordt?





Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechter- 
schouder kunt kijken? 

Roodkapje - groep 3B



Roodkapje - groep 3B



Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was?

Weet jij hoe dit sprookje 
verder gaat?  door Groep 3b

Er was eens een kasteel dat heel oud was. Een prins woonde daar. Hij hoorde een 

mooie stem. De stem was van een prinses. Opeens kwam een heks en die heks heette 

Davida. Ze had een idee dat heel goed was. Zij zou een stuk van het hart van de prinses 

nemen en dan in haar hart doen. Morgen zou ze het plan doen.... 

Door Davida

Er was eens een feetje, dat Lola heette. Dat feetje was magisch! Op een dag was er een 

bui van hagelslag. Die hagelslag-bui was óók magisch, want het bleef maar doorgaan. 

Maar op een dag stopte de hagelslag eindelijk weer. Toen kwam er een heks en die heks 

heette Davida. De heks ging naar een dorp dat Amsterdam heette. Daar ging de heks 

naar een huisje en in dat huisje woonde een papa, mama en nog twee kinderen. Op een 

dag moesten papa, mama en de twee kinderen.... 

Door Lola

Er was eens een prinses in het bos. Ze had een moeder, maar dat was niet haar echte 

moeder. Haar echte moeder was dood. Op een dag kwam er een heks. Zij was heel slim. 

De heks ging de prinses en haar moeder verslaan.... 

Door Emma

Er was eens een prinses en die woonde in een kasteel. Zij had een kroon op en een 

Kat, die Panka heette. Op een dag ging de kat naar het bos. De prinses was verdrietig, 

omdat de kat was weggegaan. Zij toverde zich naar het bos, maar.... 

Door Panka



Ziplinen
door Lexie, groep 7

Er was eens een ridder Mats op een paard, die de draak moest verslaan. 

 Anders ging de prinses dood.... 

Door Mats

Het is een mini land, 

Met heel veel strand.

Ziplinen  moet je niet missen,

En er zijn hier hele mooie vissen.

Snorkelen is echt aan te raden,

Om je even lekker op te laden.

In de jungle zitten veel dieren,

En vast veel mieren.

Kort om een topland dus,

Samen met je grote zus.



Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is?

Uitjes - groep 4



SCHEEPVAART MUSEUM

Wij zijn Nya, Daniella en Isaiah. In het Scheepvaart museum krijg je informatie 
over schepen en walvissen. We mochten ook in het echte schip. Echt van vroeger 
vroeger en het was zo gaaf !

WOESTE WESTEN

Het Woeste Westen is een natuurspeeltuin. Het is leuk om daar met water te 
spelen. Je kan daar hele leuke activiteiten doen zoals: pijl en boog maken.

Dit moet je voor kleren meenemen; ecsteraa kleding menemen en kleren die vies 
mogen worden. Je kan daar ook nog op de vlotjes spelen en gaan visen

Dit was onze school krant. 

		  Groetjes Lina, Fariya en Loes!

DAVINCI: DE MIDDELEEUWEN

Het kasteel. Het kasteel dat gebruik je vaak voor om te schuilen. En het is ook een 
soort huis. Er leefde ridders en ook knechten en hofdames.

De heks. Als je een heks bent woord je met een steen in het water gegooit. Als je 
een heks bent heb je een punt hoed en een wrat en een ketel. En een bezemsteel.

Dit was het informatie van het kasteel en de heks.

		  Groetjes van Anna-Claire, Denisha en Linus.

Uitjes - groep 4



Wist je dat ....



Ridders Groep 5



Wist je dat ....





Wist je dat ....



Wij hebben geleerd over de nieuwe tijd en het Wilhelmus. Wij gingen ook een eigen  
volkslied maken. En we hebben ook heel veel geleerd over het Wilhelmus zoals: 
 Wie heeft het Wilhelmus geschreven? 

ONTSTAAN VAN HET WILHELMUS

Deze tekst wordt in het algemeen toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde, de 
secretaris van Willem van Oranje. Adriaen Valerius legde in 1626 de huidige melodie  
van het Wilhelmus vast in zijn bundel ‘Nederlandtsche Gedenck-clanck’.

WANEER IS HET WILHELMUS GEMAAKT?

De melodie van het Wilhelmus is ontstaan tijdens het beleg van de Franse stad Chartres in 
1568. De eerste bekende vermelding van de tekst stamt uit 1572. Deze tekst wordt in het 
algemeen toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde, de secretaris van Willem  
van Oranje.

COLUMBUS

Wij hebben ook geleerd over Columbus de ontdekkingsreizeger. We zijn er nu ook een 
onderzoek over aan het maken. Ook had Columbus Amerika ontdekt, alleen hij dacht  
dat het India was.

DE 80 JARIGE OORLOG

Wanneer is de tachtig jarige oorlog onstaan en waarom? In 1568 begon met de Slag bij 
Heiligerlee de Tachtig jarige Oorlog, ook wel de Opstand genoemd. Brielle speelde in het 
begin van deze Opstand een belangrijke rol. Op zee begaven zich de beruchte watergeuzen, 
aangestuurd door Willem. Zij vielen schepen aan die van en naar de Nederlanden voeren.  
De Opstand, ook wel bekend als de Tachtig jarige Oorlog, duurde van 1568 tot 1648.  
Het verzet begon naar aanleiding van de invoering van een belastingmaatregel en de harde 
vervolging van protestanten. Al snel werd het echter een algehele opstand tegen de Spaanse 
machthebber in de Nederlanden, Filips II.     

NIEUWE TIJD
door Soukaina en Jay, Groep 6

Willem van Oranje - Groep 6



Wist je dat ....

Tekeningen en cartoons

AMIN door JILL

ELI door MELLA

YULAN door PEP

ELVIA door ADAM
FIEN door YULAN

MOHAMED door NOERA

DONOVAN door LUCAS

JET door BEN

ADAM door AMIN

BEN door LISA

NOERA door MANAR
LISA door QUINTEN

ABBEY door ELI

ADAM door CHRIS

CHRIS door GERENCIO



KID door LEXIE

JILL door MOHAMED

LUCAS door DONOVAN

PEP door JET

MANAR door ISRAE

ILIAS door ELVIA
QUINTEN door ABBEY

MELLA door KID

GERENCIO door FIEN

LEXIE door ILIAS



Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?

Het verhaal van het idiotische kind
Hij was heeeeel rijk. Hij leefde in een kasteel hij wilde limonade. Maar hij had geen butler 

en hij was zo lui. Dus hij ging op google en zocht op butler voor limonade. En hij zag er 

eentje voor 100 euro per dag. Toen (hij was op Amazon) klikte hij op add to cart en daar 

begon voor hem de ellende. De levertijd was 1 maand. Een maand!? riep het idiotische 

kind. Daarom ging hij zelf limonade halen. Maar wat hij niet wist: hij kocht  

- ik weet niet hoe - 100 butlers!

Adam

Wat zou jij doen als je veel geld had?
Henk was blut met gewoon een ipad. Hij wou sparen voor een gaming setup, maar hij had 

daar het geld niet voor. Toen dacht hij, waarom zou ik niet meedoen met een loterij? Hij 

ging voor een week meedoen en toen klopte iets bij hem aan...

HIJ HAD DE LOTERIJ GEWONNEN!!! Hij was zo blij dat hij moest kotsen in de wc. Eindelijk 

had hij een mooie gaming setup en nu crankt hij 90s in fortnite.

door Chris

Een windje
Er was eens een huis. Daar kwam een smurf en die smurf die heette Harm. Harm was 

niet haram. En gaf Hendrik Huis een duw. Hendrik vloog door de lucht heen en viel op de 

grond en zij auwie.  Harm zei: “Pech gehad ouwe. Nu heb je hernia.”

“Das niet lief” zei Hendrik Huis. Toen kwam Hendrik Jan - de broer van Hendrik Huis-  en 

die was boos op harm en zei ajeto. En Hendrik Jan,  die liet een windje en de wereld was 

onder gas gezet.

door Ilias

Ninjabunny 2 het bad eendje
Het begon allemaal met een cruiseschip dat we gewonnen hebben, met lotnummer 1313. 

We hadden heel veel mee, waaronder een bad eendje. (we waren met Kid, Ben, Ilias, 

Lexie, Jet en Lisa).

Toen we gingen overgooien viel het bad eendje van de boot. We gingen er met ze allen 

achteraan en vielen plat op onze buik in het water. Er werden banden naar ons gegooid. 

Daar gingen we in zonnen. 1 min later verdronken we bijna, maar dat bleek Kid te zijn met 

een emmer water. Nu zijn we het eendje kwijt, zei Lexie. Maar ik heb wel een flesje water 

zei Ben. 

Verhalen van Groep 7



Toen kwam er een Adelaar, die pakte het flesje af. Ben vroeg: Wie gaat er naar boven om 

mijn flesje te pakken? Jij!, riepen ze in koor. Boven riep hij: Hier ligt het bad eendje!  

Waar was die eigenlijk voor nodig? vroeg Jet. Weet ik eigenlijk niet zei Lisa.  

OPGRAVEN MET DIE HANDEL !!! riep Ilias.

door Ben

Er was eens een meisje genaamd Elenor
Ze woont met haar moeder en haar broer Tom. Helaas is haar vader door een auto 

ongeluk overleden. Toen zijn Elenor en haar moeder en haar broer verhuisd naar een 

dorpje genaamd SchelDorp. Elenor vindt haar nieuwe huis maar eng, maar Tom vindt 

het wel een cool huis.

Toen het nieuwe school jaar begon, gingen Tom en Elenor naar een school genaamd 

Good And Evil. Elenor vond maar het een rare naam voor een school. Toen ze haar eerste 

stap zette in haar nieuwe school, wist ze meteen waarom deze school zo heet. Want 

sommige leerlingen waren gemeen en sommige lief. Tingggggg Elenor. Oh daar ging de 

schoolbel. Elenor wist niet waar ze kon zitten en ze kon haar broer ook niet vinden. Dus 

ze besloot om alleen te gaan zitten. Naast haar kwam er een meisje, ze heette Roxy. Ze 

werden beste vrindinnen. 

Elenor ging naar de bieb, want ze houdt van lezen. Ze liep naar de boekenkast. Plotseling 

viel er een boek. Ze besloot om het te lezen. Toen ze thuis kwam ging ze naar haar kamer 

en las het boek. Het ging opeens naar bladzijde 350. Het leek wel magie, er stond NIET 

AANRAKEN GAAT HET BEGINNEN!! Ze besloot het toch aan te raken. 

De volgende ochtend ging ze naar school en ze belde met Roxy. Toen liep Elenor door de 

gangen. Elenor Schreeuwde Keihard AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!  

Ze liet al haar boeken vallen. En Roxy zei: Wat is er...!!!!!!

Door Sara

De strijd om de pinguïns
De plek North Africa is waar alles begon...

Er was eens een dorpje genaamd Huk daar leefden maar liefst duizend apen. Op een dag 

kwamen de pinguïns langs ze begonnen te dreigen met ‘geef alles wat jullie hebben of ik 

bevries jullie hele dorpje’. De apen waren niet blij, dat begrijp je. Maar de pinguïns waren 

te machtig. De apen gaven hen wat ze wilden en de pinguïns gingen weg. Ze namen ook 

200 apen mee naar Antarctica. 

De apen wilden op een dag wraak nemen. Daarom verzamelden ze zoveel mogelijk 

materiaal. Na een week hadden ze genoeg materiaal en konden ze beginnen met 

schepen, wapen en huizen te maken. En daarmee hebben ze een pinguïn kolonie 

aangevallen met houten en rieten schepen. Met admiraal Donokoko en Lukoko zijn alle 

apen bevrijd en de pinguïns teruggestuurd naar Antarctica. Daarna hebben ze gorilla´s 

gevonden en in de leger gezet en wapens gegeven. 

Verhalen van Groep 7



Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?

Een paar jaar later hadden ze een heel leger apen en ze hadden het eiland vergroot. 

Van het dorp hadden ze uiteindelijk een hele grote stad gebouwd. Een dag hadden twee 

broers (kright brothers) het eerste vliegende vliegtuig gemaakt. De banana-flyer was de 

naam. Die werd al snel een succes en ze maakte heel veel andere Banana-Flyers. Voor je 

het wist, zag je alleen nog maar Banana-Flyers behalve de Banana-cars. 

Daarna hadden ze bedacht om Banana-Bommen op de Banana-Flyers te zetten. Een 

maand later gingen ze een kolonie van de pinguïns in nemen. Dat was in Schotland en 

het was een grote  overwinning voor de apen. Daar konden ze hun leger uitbreiden en 

toen kwam de grote strijd. DE STRIJD OM ANTARTICA! (te veroveren). Dit is voor hun 

zoete wraak. En daar gingen de (van de apen) vliegtuigen hun steden bombarderen. Een 

paar werden kapot geschoten met ijs en het was een succes. Daar ging de pinguïns vloot 

neer. 

De oorlog was wel heftig en duurde best wel lang. Maar een groep gorilla´s hebben het 

stadhuis beroofd en de keizer van de pinguïns werd verslagen. Alle soldaten van de 

pinguïns kwamen met witten vlaggen naar buiten. En Antartica was niet meer van de 

pinguïns. De apen vierden feest voor een lange tijd en de koning van de apen was blij. 

EINDE. Dit was de strijd tussen de apen en de pinguïns.

door Lucas en Donovan

Galler
Er was eens een meisje genaamd: Xyn. In haar huis was altijd een regel: NOOIT in de 

nacht naar het bos gaan.  WWXyn had een idee met haar vriendin: De regel verbreken. 

Dus haar vriendin ging daar slapen. In de nacht klommen ze uit het raam, naar het bos. 

Ze hoorden de hele tijd een eng geluid: Galler galler galler... 

Ze wilden terug, maar iets hield hen tegen. Ze zagen een schaduw. Die zei: Galler...  Xyn´s 

vriendin werd door elkaar gescheurd. Al het bloed vloog op Xyn haar gezicht. Xyn rende 

weg maar het was al te laat...

Door Elvia

The beginning of the end
¨What is that!?¨ the scared girl said with fear in her eyes. As she went to sleep she 

couldn’t move and she felt something breathig behind her.

She wakes up and looks at the time ¨scheize¨ she said she was late as she biked to school 

as fast as she could. She arrived 30 minutes late as she went to math class ms.smith was 

NOT happy ¨where have you been!¨ ms.smith said, ¨sorry i overslept¨ nova said as she 

took a seat next to as she was listening to ms.smith

She could not move for some reason but she felt something breathing in her neck it was 



a creepy black figure. Once the class was over the figure was gone. As she went to lunch 

with her best friend sophia but as she got her food it looked rather weird and it tasted 

odd. She went to the lunch lady and asked

¨Can you tell me where the school buys their bologna from?¨  the lunch lady kim 

answered ¨why is something wrong with kims cooking?¨ nova answered ¨no i just really 

like it and i wondered where i can buy it¨ lunch lady kim walked away and didnt aswer as 

if she was hiding something the day was over and she walked home with her bestfriend 

sophia because they lived in the same appartment (addison appartments) as they walked 

home and went inside nova (you) went to her room 402 and sophia walked to her room 

203 2 years has passed its now 2005 and they graduated but sophia and nova lost touch 

and the spirit still haunted her turns out the spirit was never there she was schizophrenic 

and one day she was done with it so she shot herself in  the head.

Or did she?.... did she become the monster and haunt someone else?

Time has 30 years now

Elinor woke up feeling a bit odd in some way she didnt feel great today so she asked her 

mom to skip school but her mom said no so she went to school. As she arrived at school. 

She got bullied by a group of girls that happened everyday now it has been happening 

a few years like 2 years? But as she walked to class the girls put a bucket of water on the 

top of the door so when Elinor walked the bucket would fall over her she was soaking 

wet now! So she asked her teacher if she can go home and change clothes ms.cromwell 

said ¨sure but hurry up¨ Elinor ran home (her house was a few blocks away from school) 

so she changed clothes and went back to school but after school as she went home she 

just went on her phone until she had to sleep when her mom told her Elinor ¨go to bed!¨ 

¨fine¨ Elinor said while annoyed as she went to sleep there was something standing in 

the corner of her room it was a creature with big black eyes and tired eyes the creature 

said ¨my name is imo i can make ur bullying stop¨ imo said quietly ¨how?¨ elinor said 

imo said ¨i can make you beatiful and stop the bullying should i do that for you?¨ imo 

said ¨yes¨ Elinor said ¨it will hurt a bit¨ imo said ¨i dont care” Elinor said ¨go to sleep and 

you´ll see tommorow¨ Elinor falls asleep. she wakes up and she´s BEAUTIFAL!! As she 

went to school everyone looed at her the whole day she was looked at she went home 

went to sleep but the next seh was rotting she didnt know why as she tried to call emo 

into her rrom but he was gone he was a lost soul trying to take kids with her imos real 

name was nova the girl who shot herself she has now moved on to a better place but 

elinor died because she was rotting her heart brain organs etc and her mom sophia did 

suicide because her daughter was the only family she had they all have now moved on to 

a better place.

Abbey



Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, 
omdat hij geen broek draagt?

VAKANTIE

Er was eens een moeder, vader en dochters (Piper13/Mila13) en ze gingen naar Thailand. 

De dochters hadden hun puppy Otis ook nog me genomen. Het zag er prachtig uit. Ze 

liepen naar de AIRBNB en het zag er SUPER mooi en schattig uit. Hun ouders gingen 

zwemmen. Maar Mila en Piper gingen zonnen. Ze werden best wel bruin. Toen ze wilden 

gaan zwemmen, zagen ze hun ouders niet. Ze zagen nog net een witte speedboot weg 

varen in de verte en ze beseften dat het hun ouders waren. Ze waren heel erg verbaasd 

en geloofden niet dat het hun ouders waren. Mila zei: “Dat kunnen mama en papa niet 

zijn. Dat zouden ze toch nooit doen?” Piper zei huilend: “Zo lijkt het dus wel zo te zijn.” Ze 

renden terug naar de AIRBNB met Otis 

2 JAAR LATER...............................

Ze zijn eindelijk 15 jaar geworden en Otis 3. En ze zijn nog STEEDS op Thailand. Ze 

wilden net kokosnoten gaan zoeken toen ze in de verte een oranje boot zageh. Het was 

het Reddings team. Ze werden opgehaald en naar hun oma gebracht, want hun ouders 

waren opgepakt.

door Yulan

  





Wist je dat een worm maar liefst 10 harten heeft?

Groep 8 heeft een boekje gemaakt met heel veel tips en adviezen voor  
de kinderen van groep 7. De titel is Dit zijn de brieven voor de toekomstige 
groep 8 2023-2024. Wat is dit een goed idee! De achtstegroepers hebben 
namelijk een schat aan ervaring opgebouwd dit schooljaar.  
De kinderen van de nieuwe groep 8 gaan hier ongetwijfeld heel veel 
voordeel aan hebben. Op vrijdag 30 juni was de feestelijke uitreiking  
op ons schoolplein.

Tips van groep 8 voor Groep 7





Wist je dat de zonsopgangen op Mars blauw zijn?

AAN GROEP 8...

Wat leuk dat je in groep 8 zit. Ik wil jullie wel wat vertellen wat de laatste jaar nou inhoud 
 (dit is het leukste jaar van al die acht jaren hier op school).Hoe kan jij je eigenlijk goed 
voorbereiden voor de eindtoets hier heb je een paar tips.  
Het is heel belangrijk om tijdens de uitleg aandachtig te luisteren, en veel vragen te stellen 
als je iets niet snapt want tijdens de toets kan dat niet. En een goede nachtrust en ontbijt 
voordat je aan je toets begint, en of course heel veel oefenen. In groep 8 leer je plannen 
wat je op het vo veel gaat doen. Wellicht ga je jezelf alvast voorbereiden voor het vo door 
je zelf uit de dagen om frans of wiskunde te oefenen dan heb je straks goed begin op het 
vo. Goed gedragen bepaalt ook je advies op basisschool en middelbare. Dus je aan de regels 
houden speelt ook een rol.

Verder heb je dit jaar natuurlijk ook de musical het (het leukste aan dit jaar ook omdat 
je minder werk hoef te doen hihihi ) je wordt ook meer zelfverzekerd en je leert beter 
acteren. Dit jaar krijg je natuurlijk ook je advies. Het advies wat ik jou kan geven over het 
krijgen van het advies is : je krijgt het advies wat bij jou past. Dit advies is niet voor altijd op 
het vo kan je namelijk ook omhoog gaan. 

Misschien is een scholenlijst maken lastig. Een paar tips die ik jou kan geven is ga zoveel 
mogelijk naar opendagen en stel zoveel mogelijk vragen aan de docenten daar en kies een 
school waar jij je thuis bij voelt en voldoet aan de dingen die je terug wilt zien aan jouw 
school. Verder wens ik jullie nog veel succes en alles komt goed en doe je BEST.

Groetjes, 

Amaany

Wees goed voor je klasgenoten 
omdat ‘t het laatste jaar is.
Sam en Bekir



BESTE NIEUWE GROEP 8

Jullie weten dat jullie volgend schooljaar naar groep 8 gaan en het heel spannend is voor 
sommigen, want ja, het is het laatste jaar van de basisschool! Oké dit was een korte inleiding,  
nu volgen er een paar andere dingen hieronder. Laten we beginnen.

WAT JULLIE MOETEN WETEN OVER GROEP 8

Nou groep 8 is heel leuk en spannend nou kijk, je hebt het spannend want ja: eindtoets, laatstejaar, 
nieuwe school en nieuwe kinderen op een onbekende school. En natuurlijk moet je de leuke dingen  
niet vergeten. Namelijk: musical, kamp en uitjes. Dus eigenlijk is het leuk en spannend tegelijk.

ZO KAN JE JE VOORBEREIDEN VOOR DE EINDTOETS

Kijk, de eindtoets is herhaling van dingen die je al hebt geleerd. Dus eigenlijk is het als je tijdens 
de lessen alles snapt en geen vragen hebt, dan komt het goed. En sowieso niet stressen, want het 
komt wel goed. En als tip: goed naar de instructie luisteren. Zodat je de eindtoets gemakkelijk  
zo halen. En vergeet niet als je vragen hebt, gewoon stellen. Het is niet dat de leerkracht(en)  
van jullie volgend jaar jullie gaat bijten ofzo he!

DIT LEER JE IN GROEP 8

Je leert lessen en hoe je je kan voorbereiden op de middelbare school. Dat het moeilijk is om 
 een goede keuze te maken over scholen.

DE MUSICAL

De musical is gewoon een einde show van groep 8. Het is leuk, je krijgt rollen die je kan kiezen 
door 3 rollen opschrijven en dan puzzelt je leerkracht. Geloof me, dat maakt het voor de leerkracht 
heel moeilijk want ja, het liefst wil ze iedereen de rol geven die ze willen. Maar denk erom, als je 
toch een rol hebt gekregen die je liever niet had gewild, treuzel niet - want, de leerkracht doet 
 het voor een reden.

KAMP!

Kamp is een heel leuk uitje die je maakt met je hele klas en dan ga je naar een plek waar geen 
ouders zijn. Heerlijk toch? Ik zou vooral gaan. Het is gewoon een leuke afscheidsuitje. Je gaat 
gezellig met je klas leuke dingen doen, geloof me. En natuurlijk als je heimwee hebt, is dat ook  
niet erg.  Dan ga je weer terug naar huis 

ADVIES EN NIEUWE SCHOOL

Jouw advies is gekozen, omdat het bij je past. Stel nou, dat je toch een ander advies hebt gekregen 
dan gewild – dan is dat niet erg: het hoort bij je. Je kunt beter een advies hebben dat bij je past, 
want anders ga je zakken op de middelbare. En het kiezen van een school vond ik zelf heel moeilijk, 
want je hebt zoveel keus. Daarom moet je gewoon scholen kiezen die jou bij de opendagen 
aanspreken.

ZELF TOEVOEGING

Nou ik hoop dat je na deze brief je je veel fijner voelt. Knallen in groep 8 en maak er een leuk jaar 
van. En ik zou geen onnodige ruzies maken want geloof mij, je gaat spijt krijgen geniet van het 
laatste jaar samen!!

Groetjes van Douae.  Maak er een leuke jaar van !!!

 



Hallo volgende groep 8!

OVER GROEP 8

Groep 8 is de laatste jaar van de basisschool. Dus heb vooral veel plezier met je klasgenoten.

MUSICAL

Ik heb een tip voor de musical: Leer je tekst goed en vroeg. Het maakt niet uit welke rol je 
krijgt, want elke rol is leuk.

KAMP

Gewoon plezier hebben, en doe mee met alle activiteiten.

VOORBEREIDEN EINDTOETS

Je kunt een week van tevoren oefenen met van alles, bijvoorbeeld: taal of rekenen. Ga goed 
slapen zodat je hersenen goed kunnen werken.

ADVIES EN SCHOOL

Ga vroeg zoeken naar scholen, zodat je je tijd hebt om alle scholen te bezoeken en te kijken 
naar de dingen die ze hebben. Je moet niet alleen een goed advies hebben, maar ook een goeie 
houding. Elke advies is goed maar doe nog steeds je best bij eindtoets.

Heb een fijne groep 8! 

Groetjes Faraz

Hoi toekomstige groep 8.

 Dit is hoe jullie je kunnen voorbereiden op groep 8.

Als de eind cito eraan komt kijk dan wat je sterke en minder sterke punten zijn, en werk dan nog 
even aan die minder sterke punten. Je hoeft echt niet zenuwachtig te zijn want je advies kan 
niet meer naar beneden gaan. En het is niet opeens super moeilijk ofzo. 

Wat er daarna komt is echt superleuk, zoals de musical en kamp. Bij de musical werk je echt de 
halve dag eraan. Dat is echt heel leuk en als je in de gymzaal op het podium oefent dan moet 
je echt lekker overdreven doen. Dus als jij een rol hebt die vindt dat die heel sterk is dan moet 
echt de hele tijd je sterke spierballen laten zien. Wees niet bang omdat te doen want iedereen 
doet het.

Ik hoop dat dit een beetje geholpen heeft.

Groetjes, Fenne

Over de musical: durf te acteren 
en het is heel leuk om te doen.

Mike



Beste groep 8,

Ik ga je vertellen hoe je je kan voorbereiden op bijvoorbeeld de eindtoets of iets over de musical 
vertellen. Ik hoop dat ik je goede tips kan geven die je kan meenemen dit jaar.

Groep 8 is een heel leuk jaar omdat je ook veel aan de musical gaat werken, en op kamp gaat. Je 
leert natuurlijk ook wat, maar minder dan normaal.

Zo kun je je voorbereiden op de eindtoets:

Veel oefenen.

	 1.	 Goed meedoen met de les.

	 2.	 Geconcentreerd werken. Probeer zo min mogelijk afgeleid te raken.

	 3.	 Heb een goede werkhouding.

Je leert verschillende dingen in groep 8. Je herhaalt veel, vooral als je aan de musical werkt. In het 
begin van het jaar leer je wel wat nieuwe dingen, maar herhalen doe je ook vaak.

IK GA IETS VERTELLEN OVER DE MUSICAL,

Het is superleuk om de musical te oefenen en om het uit te voeren. Oefen wel thuis, anders 
onthoud je de tekst niet. De liedjes kan je ook af en toe opzetten en meezingen. Op school oefen 
je ook heel veel met de musical, uiteindelijk ga je oefenen zonder je script, dus ik zou het zo snel 
mogelijk leren. Het is het leukst als iedereen (ook al vind je het niet leuk) sportief meedoet.

Je gaat natuurlijk ook op kamp, wij zijn er nog niet geweest, maar ik heb er wel heel veel zin in. Wij 
gaan naar kamp Heino. Het wordt echt superleuk!!!

Je krijgt in groep 8 ook een advies. Ik heb VWO. Dus ik ging op zoek naar een middelbare 
school met een VWO advies. Je krijgt een scholengids. En daar zie je alle middelbare scholen in 
Amsterdam. Ik zocht eerst in de scholengids welke school me leuk leek. Toen heb ik gezocht op 
internet welke dag een open dag was van die school. Bij sommige scholen moet je je aanmelden, en 
bij sommige mag je gewoon naar binnen lopen. Het is wel handig als je het niet alleen doet, vraag je 
ouders om te helpen. Ik ga naar het HLZ, dat was mijn 2de keus. Ik was best nerveus, toen ik nog 
niet wist welke school ik heen ging. Je denkt er de hele tijd over na, ik ook, dat is normaal. Je hebt 
spanning, maar laat het ook een keer met rust. Geen een school is slecht. Onthoud dat, als je op je 
8ste keus wordt geplaatst snap ik dat je een beetje teleurgesteld bent, maar als je op de school bent 
is het vast niet zo erg als je dacht! Zo wel kan je altijd meedoen met de tussenloting.

Ik hoop dat je wat meeneemt dit jaar van deze brief. 

Groetjes Kira

Werk voor het advies dat je wilt.

Thomas



Beste nieuwe groep achter

 Volgend jaar alweer jullie laatste jaar. Dit is handig om te weten over groep 8, het is een 
ingewikkeld jaar maar doe je best om geen ruzie te maken, want op die manier ga je het hele jaar 
niet leuk hebben. Ik weet dat jullie als klas goed met elkaar om kunnen gaan. 

Dit is hoe jullie je kunnen voorbereiden op de eindtoets, het is handig om veel te leren maar wel 
je rust nemen. Bij ons was het ramadan ik heb wel mee gedaan maar misschien is het handig 
om niet mee te doen. Niet vergeten om veel water te drinken, als je teveel zenuwen hebt gelijk 
stoppen en het later maken als dat is toegestaan. 

Je leert in groep acht, hoe je je moet gedragen op het voortgezet onderwijs. En hoe je met je 
klas genoten om moet kunnen gaan want je gaat naar een andere school. Het is ook belangrijk 
om veel aantekeningen gaat maken en dat ga je ook leren want op de middelbare school ga je 
aantekeningen moeten leren te maken. 

Oké en over de musical, je gaat veel moeten samen werken, ook met de mensen die je wat 
minder aardig vindt! Maar probeer er een leuke musical van te maken ook als je het minder leuk 
vindt, of als je niet de rol krijgt die je wil zoals de hoofdrol en wees gewoon aardig tegen elkaar. 
Ik geef jullie als tip voor je teksten, om veel je tekst door te nemen ook al ben je het zat blijf het 
door lezen.Niet te vergeten natuurlijk kamp, ik heb heel veel zin in kamp, ik geef als tip niet raar 
te doen tijdens kamp want je kan terug gestuurd worden naar huis en dan moet je gewoon elke 
dag naar school. 

Het kiezen van de juiste school is best ingewikkeld ik geef als tip om naar veel open dagen te 
gaan. goed naar informatie vragen over je school, en als je misschien niet naar je eerste keuze 
gaat is het niet erg want misschien vind je het heel leuk op de school waar je heen gaat. En je 
als je advies anders is dan wat je had verwacht maakt het niet uit want het past bij jouw en er 
bestaat niets al hoger of lager advies want het past bij jouw. En je hebt op in je brug jaren nog 
altijd de tijd om te stijgen. 

 Dit is een brief om je jaar positief te beginnen, 

Groetjes,

Nour
Maak het beste jaar ervan, want 
dat gaat zeker lukken. En geloof 
me als je dat doet, geniet je van 
je laatste jaar.

Annabel



Als je je advies hebt gekregen, 
moet je ook een school 
uitkiezen. Dat is een heel gedoe, 
want je moet 12 scholen invullen 
op een lijst. Dat is heel veel 
- dus daarom wil je wel leuke 
scholen op je lijst hebben. Ik zou 
zelf kijken naar scholen die wel 
een beetje in de buurt zijn. Het 
hoeft ook weer niet om de hoek 
te zijn, maar het is handig als 
het niet heel ver weg is.

Leanna

Werk voor het advies dat je wilt.
Thomas Kroupa



Wist je dat ....





Tot de volgende keer!
ot de volgende keer!

Een puzzel online is soms moeilijk. En puzzels zijn soms leuk. Maar deze puzzels zijn heel moeilijk. 

Nou, soms wel. Kijk net zoals deze:

En sommige puzzels zijn heel leuk en andere niet. Ik heb hier twee moeilijke puzzels:

En een normale foto van een normale puzzel:

Zie je het verschil? Nou, dit was het. Doei!!!

Over Puzzels
Daniela, groep 6


