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JufIneke als kind

Ze is hier komen
werken omdat ze
twee kinderen had
en haar zoon had
iemand nodig die
zei: “En nu moet je
aan het werk.”

AL BIJNA 60 JAAR IN DE BAARSJES

EEN MOOI INTERVIEW MET JUF INEKE DOOR NUNE, MARE EN SOUKAINA

Ze is 59 jaar. Haar ouders komen uit Nederland, Amsterdam. Zelfs is ze geboren op

de Rijpgracht huisnummer 19. Ze is hier ook opgegroeid. Wat dit interview bijzonder
maakt, is dat Juf Ineke als kind ook op de Admiraal de Ruyter zat tot groep 4. Ze is toen
van school gegaan, omdat ze de meester niet aardig vond. Haar meester** kon namelijk
heel hard schreeuwen. En dat is de reden dat juf Ineke nooit zal schreeuwen.

De nieuwe school van juf Ineke werd de Potgieterschool.

roeger wilde Ineke al juf worden. Hoe was het

toen op onze school? De ramen zien er nu

hetzelfde uit als vroeger, maar de plafonds zijn
lager geworden. De spullen waren een beetje hetzelfde,
maar iedereen werkte in hetzelfde boekje. Juf Ineke vond
school niet altijd leuk. Vroeger waren meesters en juffen
veel strenger. De zus van Ineke is ook juf en een van
haar twee zoons is leraar op De Bron.

Altijd in onze buurt

Ineke woont haar hele leven in de
buurt van onze school. Ze houdt
veel van lezen, omdat het leuk is
dat je dan in je eigen wereld bent.
Ze heeft op ongeveer 20 scholen les
gegeven toen ze werkte als invalster.
Daarna ging juf Ineke op de
Meidoorn werken. Je zat daar met
meerdere groepen bij elkaar.

En vanaf 2000 werkt ze op de
Admiraal de Ruyter. Juf Ineke
vindt dit de leukste school, omdat
ze de kinderen heel aardig vindt.

Hoe juf Ineke terug kwam op onze school

Na haar vertrek als kind in groep 4 kwam juf Ineke vele
jaren later opnieuw op de Admiraal de Ruyterschool te-
recht. Dat zit zo: Ze is hier komen werken omdat ze twee
kinderen had en haar zoon had iemand nodig die zei:
"En nu moet je aan het werk". Dat deden de juffen niet

op de Meidoorn, waar juf Ineke toen werkte. De Mei-
doorn is namelijk een Montessorischool. Je zit daar met
meerdere groepen in een klas. Toen ze haar kinderen op
de Admiraal kwam inschrijven zei de directeur (Koops)
"Waarom kom je bier niet werken?" Ineke zei niet direct ja.
Eerst ging ze een dagje meedraaien en ze vond iedereen
heel aardig. Daarom besloot ze om op de Admiraal te
gaan werken.

Over juf Ineke

Juf Ineke zat altijd op pilates en ze deed ook aquarobics
en yoga. Haar grootste hobby's zijn nu: lekker wandelen
in de natuur en lezen. Yoga doet ze nog steeds.

Juf Ineke heeft aan alle klassen lesgegeven. Ze vindt les-
geven aan elke groep leuk, als ze maar wel de kinderen
kent. Maar als ze ECHT moest kiezen, dan is groep 4
haar favoriete groep.

Dromen

Op de vraag of haar dromen zijn uitgekomen, vertelt
de juf dat dat het geval is. Haar dromen zijn inder-
daad uitgekomen. Haar dromen voor de toekomst
zijn gezond ouder worden en dat haar kinderen en
iedereen om haar heen gezond blijven. Ze wil niet aan
haar kleinkinderen lesgeven, maar ze zou het wel leuk
vinden om een dag per week op te passen.

Door Nune, Mare en Soukaina

PS
** Later werd de meester haar collega en ze vindt hem
nu aardig,

JufIneke als kind in groep 4
van meester Teun van Dijk op
de Admiraal de Ruyterschool.
Je ziet haar op de 2%rij van
onder, 3* links. Op de achterste
rij zie je helemaal rechts haar
neef Arthur. Wat waren de
groepen vroeger groot!
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ENACLY

Als je erbij stil staat is het niet goed te begrijpen. Dat er in hetzelfde gebouw, in dezelfde school, in dezelfde straat

al honderd jaar kinderen naar school gaan. Natuurlijk, honderd jaar, dat is een tijd die je ook in geschiedenisboeken
tegenkomt, je komt daar ook duizend jaar tegen of tweeduizend jaar. Dat is de tijd van de lange duur. Maar de tijd van
jouw leven, dat is toch een andere tijd? Die duurt toch vooral een dag, of een week, een zomervakantie of misschien als
het heel lang duurt, een heel schooljaar. Tenminste, zo is dat als je jong bent, dan duurt de tijd kort en lijkt de toekomst
eindeloos. Maar nu zitten er plots maar liefst negen mensen tegenover ons, die zeggen in 1952 ook al op deze school
gezeten te hebben, dat is 72 jaar geleden! Ze zitten tegenover de klas van 2024, lange tijd tegenover korte tijd.

Hoe was het om 72 jaar geleden op deze school te zitten? En wat is het verschil met een klas uit 2024?

Wat verandert er met de tijd en wat blijft hetzelfde?

DOOR MARTIJN

et is een dinsdagmiddag, Bart en
Ger hebben gezorgd voor een lunch
van Broodje Daan, de tent die het
hele jaar de lunch op school heeft
geserveerd. Langzaam druppelt de
klas van 1952 binnen, er zijn negen
oud-leerlingen gekomen. Joop van den Berg,
Mariette de Haas, Eric Hillmann, Joke Lammen,
Greet Leurink, Arty Miedema, Henk de Ridder,
Franz Schulze, Kees van Tol. Ze zijn geboren aan
het begin van de oorlog, de Tweede Wereld Oorlog,
een oorlog uit de geschiedenisboeken. Joop is
de oudste, hij is van november 1941. De meesten
werden geboren in Amsterdam, Arty werd geboren
in Leeuwarden. Mariélle’s wieg stond ver hier
vandaan, in Indonesi¢, dat toen nog Indié heette.
Nog zoiets dat door de tijd is veranderd.

De Admiraal de Ruijterschool heette in de die tijd
een lagere school, daarvoor gingen kinderen naar de
kleuterschool. Dat betekende dat kinderen op hun
zesde naar de lagere school gingen, wat nu groep 3
is. Deze klas ging dus in 1948 naar de lagere school
en dat noemden ze de Grote School. Van buiten
zag de school er toen precies hetzelfde uit als nu,

de tijd mag veel veranderen, stenen gebouwen
blijven hetzelfde. Van binnen was alles anders, zeker
na de verbouwing van de school in 2023 staat niets
meer op zijn plaats. Dat wil zeggen, de tegels op de
vloer en het trappenhuis zijn gebleven.

Joke werd eens door de
meester aan haar oren gedraaid,
omdat ze niet luisterde.

Als je de trap op ging, dan was gelijk rechts de eerste
klas. Er zaten wel 45 of 46 kinderen in een klas,
heel wat anders dan de klas waar Fien, Lisa, Jet,
Mella en Lexie nu inzitten. Zij hebben met 29
kinderen een klas die nu groot is, in 1952 kon daar
dus nog wel de helft bij. In 1952 zaten ze aan kleine
houten bankjes (zie foto), bankjes waar er nog altijd
een aantal van in de hal staan bij de ingang. Het is
moeilijk voor te stellen dat er zéveel kinderen in
één klas pasten!

Oorlel

In die klas op de eerste verdieping zat een luik en
daarmee kwam je onder de vloer, daar werd wel
mee gedreigd als je niet braaf was. Vooral door
meneer Perk, de conciérge. Ze kunnen zich niet
herinneren dat er ook echt iemand onder de vloer
belandde, al werden er wel lijfstraffen uitgedeeld.
Zo pakte meneer de Vries je bij je lelletje, Joop
doet het beeldend voor, en dan kreeg je klappen.
‘Pang’, ‘pang’, ‘pang’, maakt hij het beeldend.

Hoe beeldend Joop de klappen ook voordoet,
echt een diepe indruk lijkt het niet te maken op de
kinderen van 2024. Aangemoedigd beginnen ze
uit te wijden over wat voor een straffen zij allemaal
hebben moeten ondergaan in de klas bij meester
Ger. Er is eens iemand uitgestuurd omdat zij een
potlood vast had, of iemand naar huis gestuurd
omdat hij een vinger opstak. Het gevoel van
onrechtvaardigheid is duidelijk even groot, toch

is de straf onvergelijkbaar. Joke werd eens door

de meester aan haar oren gedraaid, omdat ze niet
luisterde. Dat is toch andere koek. Niemand van
de kinderen uit 2024 kreeg ooit een klap.

Een schooldag
De schooldag begon om 8.45, dat was een kwartier
later dan de openbare school, zodat ze geen ruzie
kregen. Kinderen gingen maar liefst zes dagen per
week naar school, ook op zaterdag. Nog iets dat
onvoorstelbaar is voor de kinderen van nu is dat
iedere schooldag in 1952 begon met gebed en het
voordragen van Psalmen, die je uit je hoofd moest
leren. Hoe ver dat van de huidige kinderen afstaat,
blijkt wel als ze niet weten wat een Psalm is.
De meester wees iemand aan die het moest voor
zingen. Dat maakte toch wel indruk op de kinderen
van 1952, de meesten weten nog dat Gerrie van der
Snoek een mooie stem had.
In iedere klas stond in die tijd een Harmonium,
een traporgel, waarmee de Psalmen werden begeleid.
Lees verder op pagina 14

BAVANRS 2

‘Wat een bijzondere bijeenkomst! Negen oud-leerlingen
van de Admiraal die in 1952 in de 5de klas zaten (nu
groep 7). Ze werden geinterviewd door de leerlingen

van groep 8 Fien, Lisa, Lexie, Jet en Mella
(staand van links naar rechts) onder begeleiding van
vader Martijn Stronks (staand rechts).

Zittend van rechts naar links: Henk de Ridder,
Greet Leurink, Franz Schulze, Mariette de Haas,
Eric Hillmann, Arty Miedema, Joke Lammen,
Kees van Tol en Joop van den Berg

Wal'. waren cle beroepen van
onze bezoekers?
Henk de Ridder musicus

Greet Leurink ponstypiste, winkeljuffrouw,
eigen groentewinkel

Mariétte de Haas journalist
Franz Schulze musicus, adviseur pianohandel
Eric Hillmann sigarenhandelaar, accountmanager

Arty Miedema debiteurenadministratie,
gewerkt in boekhandel, typiste

Joke Lammen gymijuf lagere
en middelbare school

Kees van Tol verzekeringsadviseur

Joop van den Berg leraar (MAVO)
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Franz was destijds niet goed in gym, maar mocht van meester Derksen
op de piano spelen, die speelde zelf ook. Het zou het begin zijn van
een levenslange piano carriére voor Franz.

De Bestevaerstraat in 1925. Eric Hillman schrijft:
“Nagenoeg geen auto's. We speelden altijd buiten, er was plaats genoeg.”

Schaatsers op de bevroren Admiralengracht, 22 december 1940. Gezien in noordelijke richting naar
brug Jan van Galenstraat. In die jaren hield Amsterdam op bij de Orteliuskade. Bij helder weer kon je
vanaf de Ringdijk, waar nu de metro rijdt, naar Halfweg / Zwanenburg kijken.

COLLECTIE STADSARCHIEF AMSTERDAM

Ernstig ongeluk op de hoek Jan van Galen — Bestevaerstraat.

Voor de klas van 2024 lijkt het moeilijker, er zijn veel problemen in de
wereld, al groeien de kinderen van nu op in een welvaart die voor de
kinderen tijdens de oorlog onvoorstelbaar was.

Vervolg van pagina 13

oop vertelt dat hij zich eens in de middagpauze
op school liet opsluiten. De conciérge had dat
niet door, zodat Joop de hele pauze op het har-
monium kon spelen. Na het zingen kwam het
klassikaal onderwijs, ze moesten rijtjes uit het
hoofd leren, van steden en rivieren, de tafels in hun
hoofden stampen en deze dan klassikaal opdreunen.
Met z'n allen twee keer vier is acht, drie keer vier is
twaalf, vier keer vier is zestien... Met aardrijkskunde
wees de meester met een stok een punt aan op een
blinde kaart en dan kregen ze de beurt en moesten
ze zeggen dat daar bijvoorbeeld Sneek lag, Dat lijkt
dan weer wel erg op hoe het nu gaat, ook de klas van
2024 heeft plaatsen en rivieren uit het hoofd geleerd
voor wekelijkse toetsen. Al ging het meestal niet met
een blinde kaart, maar met een overhoring op papier.

In 1952 was er ook gym, en in de vijfde klas kregen
de kinderen Frans. De jongens deden handarbeid,
waar geknutseld en gefiguurzaagd werd. De meisjes
moesten handwerken, ze mochten geen handarbeid
doen, en waren hartstikke jaloers op de jongens.
Lexie uit de klas van 2024 vindt dat meester Ger
nu ook nog ouderwets is qua jongens en meisjes,
als hij een sterk iemand nodig heeft, vraagt hij altijd
om een jongen. Franz was destijds niet goed in
gym, maar mocht van meester Derksen op de piano
spelen, die speelde zelf ook. Het zou het begin zijn
van een levenslange piano carriére voor Frans.

Schrijven deden de kinderen in 1952 met een
inktpen, waarvan het inktpotje in de tafel zat, waar
de pen telkens in gedoopt werd. De inktpen gaat
tijdens het interview rond onder de kinderen van
2024 en leidt tot grote verwondering. Een van de
kinderen houdt de pen tot grote hilariteit van de
klas van 1952 op de kop in de hand. Zo’n pen voelt
toch wel erg oud. Voor de kinderen die opgroeien
met scherm en toetsenbord is een pen tiberhaupt
iets uit vervlogen tijden. “Zou je er nog mee kunnen
schrijven?’, vraagt Jet, zich bewust van het historische
materiaal dat ze in handen heeft. Maar ook voor

de klas van 1952 is het moeilijk om alles precies te
herinneren, het verleden verdwijnt onverbiddelijk
achter de nevelen van de tijd. ‘Schreven we ook

nog met een griffel en een lei?, vraagt Joop, het
antwoord is ‘nee’, dat is weer van nég verder terug.

Meneer Snoek

Geweldige herinneringen hebben ze allemaal aan
Meneer Snoek. Hij vertelde verhalen, maakte stencils,
bijvoorbeeld over de geschiedenis van de Bataven en
dan tekende hij daar een plaatje op dat je mocht in-
kleuren. Hij was heel aardig, een ronduit fijne vent.

Zo nam hij de kinderen eens mee op schoolreis, in de
vijfde klas, een week naar de Peppelhoeve in Putten.
Dat was heel bijzonder, in die tijd kwam je niet vaak
ergens. Hij organiseerde het kamp in zijn vrije tijd
samen met meneer Derksen, zo deden ze bijvoorbeeld
een speurtocht. Of meneer Derksen en meneer Snoek
namen allebei een meisje op de rug en dan kwam er een
gevecht en was het spel wie het eerst op de grond lag;
Dat zou je nu toch niet meer zien, denken ze. Je deed
alles voor die meneer Snoek, daarover zijn ze het eens.

De kinderen zaten vroeger in bankjes

De oorlog

Tijdens dat kamp werd ook op 4 mei de Oorlog
herdacht, dat maakte enorme indruk op de kin-
deren. In plaats van twee minuten stilte gingen ze
zingen. Er waren meisjes van wie de vader niet uit
de oorlog was gekomen, die moesten huilen. Ellie
Kruze onder andere, haar vader was doodgeschoten.
En Mariette, haar vader is ook niet teruggekomen.

Het is een vreemd idee, om tegenover mensen te
zitten die zelf de oorlog hebben meegemaakt.

Die op school zaten vlak na de oorlog. Alsof je

met iemand uit de geschiedenisbocken praat. De
kinderen uit de klas van 2024 spraken het afgelopen
jaar ook met mensen uit de buurt over het koloniale
verleden van Nederland, in het project Koloniale
Sporen. Het verleden is een vreemd land, heeft wel
eens iemand gezegd. Ze doen er dingen anders

dan nu en het is moeilijk voorstelbaar hoe het was
om daar te leven. Toch kun je mensen ontmoeten,
die dan als vreemden over het verleden vertellen,
waardoor je er een beeld van krijgt en het een beetje
begint te begrijpen. Al is het moeilijk om je echt in
te leven in de oorlog.

De kinderen van de klas van 1952 werden geboren
in de oorlog, ze herinneren zich dat er tijdens de
oorlog in de gymzaal van de school een gaarkeuken
was, waar je eten kon komen halen, al was dat eten
erg vies. Ook aten ze tulpenbollen en suikerbieten,
was het thuis koud, waren de scholen dicht en
hadden ze geen speelgoed. In de winter van 1944
hadden ze honger. Toch wisten ze ook toen zelf niet
hoe slecht ze het hadden, een kind neemt het leven
nu eenmaal zoals het wordt voorgeschoteld.

Toekomstdromen

Dromen voor de toekomst hadden de kinderen in
1952 niet, al vinden ze het een hele mooie vraag
van de kinderen uit 2024. Ze hadden zo vlak na de
oorlog geen tijd voor dromen, ze waren bovendien
gehoorzamer. Maar heeft de klas uit 2024 dromen?
Mella wil in de mode-industrie werken. Lisa wil
iets doen met theater, film of musical, Fien weet het
écht nog niet, Lexie wil dingen uitvinden, of naar
de toneelschool en Jet wil iets doen waar ze veel
mensen mee leert kennen, misschien werken in een
winkel of een restaurant.

En hoe ziet de klas van 1952 de toekomst nu?
Ze hebben niet zoveel toekomst meer, ze zijn
tachtigers. Joke voegt eraan toe dat hun generatie,
uiteindelijk een generatie van boffers was. Toen we
begonnen had niemand wat, en niemand had geld,
en daarna ging het steeds beter en beter en beter.
Voor de klas van 2024 lijkt het moeilijker, er zijn
veel problemen in de wereld, al groeien de kinderen
van nu op in een welvaart die voor de kinderen
tijdens de oorlog onvoorstelbaar was.

Wie zal zeggen wat de toekomst brengt? De tijd
tikt onverbiddelijk door, iedere toekomst gaat over
in het verleden. Maar voor even vallen 1952 en 2024
samen, aan een tafel met kinderen, oud en jong, in
de Admiraal de Ruijterschool.

Foto-album van Eric

Getuigschrift van Eric

De rapporten van Eric en Joke

INTERVIEWICLEU BAVARESE

Poézie album van Joke

De 5% klas met hun favoriete meester Henk Snoek in het schooljaar 1952/°53. In de klas
zaten 46 kinderen. Rudie Hoefman ontbreekt op de foto, hij was ziek. Anno 2024 zijn 13
kinderen onvindbaar, 17 bekend nog in leven en 16 zeker overleden.

1 Nel van Hofwegen, 2 Nel Hulsman, 3 Franz Schulze, 4 Marjo Vlijm, 5 Nel Krijgsman, 6 Wil
Japin, 7 Lilian Japin, 8 Meester Henk Snoek, 9 Marita Hoogeveen, 10 Reinier Smeenk, 11 Elly
Kruse, 12 Marianne de Zwart, 13 Ger van der Snoek, 14 Wim van de Brugghen, 15 Chris Sneep,
16 Gert van der Poel, 17 Frits Entrop, 18 Joop Giessen, 19 Wout Bierenbroodspot, 20 Piet Bos,
21 Leo Kramer, 22 Henk de Ridder, 23 Dirk Dekker, 24 Hans Bajema, 25 Coby Halsema, 26 Han
van Dijk, 277 Stien de Groot, 28 Aad Kréber, 29 Cees van Tol, 30 Roy Verboon, 31 Wim Migchelsen,
32 Ton Posthumus, 33 Carl Dupuis, 34 Bart van Lodensteijn, 35 Wim Noomen, 36 Johan van der
Berg, 37 Agaath Noomen, 38 Artie Miedema, 39 Ineke Kok, 40 Anneke Elzenaar, 41 Tom Strasser,
42 Olga vd Most van Spijk, 43 Eric Hillmann, 44 Joke Lammen, 45 Mariétte de Haas
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In het nieuws in 1952

Efteling
Eind mei 1952 wordt attractiepark de Efteling officieel geopend voor publiek. Publiekstrekker is
het 6 hectare grote sprookjesbos dat door Anton Pieck ontworpen is.

Madurodam

In Den Haag wordt op 2 juli 1952 Madurodam geopend. In de stad is Nederland in het klein nage-
bouwd. De miniatuurstad is gefinancierd door het echtpaar Maduro uit Curacao en is bedoeld als
monument voor hun enige zoon, George Maduro. George Maduro was Nederlands soldaat en
zat later in de oorlog bij het verzet tegen de Duitse bezetters. Tijdens de oorlog werd hij door de
Gestapo opgepakt en overleed in februari 1945 in het concentratiekamp Dachau aan tyfus. In de
miniatuurstad is ook het geboortehuis - uiteraard op schaal- van George Maduro te zien.

Opening Amsterdam-Rijnkanaal

Op 21 mei 1952 vindt de officiéle opening van het Amsterdam-Rijnkanaal plaats. Koningin Juliana
neemt de nieuwe verbinding in gebruik. Aan de verbinding was sinds 1931 gewerkt. Het is nu
mogelijk om vanaf het I) in Amsterdam via Utrecht naar de Rijn bij Tiel te varen. Het kanaal heeft
een lengte van ruim 72 kilometer. Tussen 1965 en 1981 werd het Amsterdam Rijnkanaal verbreed
tot 100m.

Donald Duck
In oktober 1952 verschijnt in Nederland de allereerste Donald Duck. Het weekblad wordt
(en blijft) een groot succes.

Sinterklaas voor het eerst op televisie

De Sint met zijn pieten komt al sinds mensenheugenis naar ons land. In 1952 vierde hij voor het
eerst zijn verjaardag op de Nederlandse televisie. Vanaf 1964 is de intocht ook live op televisie
te zien

Antwoord meester Jeroen op Wereldbol
door Samantha

Allereerst wil ik mijn bewondering uitspreken
voor de grondige manier waarop je dit hebt
uitgezocht. Je komt met voorbeelden van
(voormalige) kolonién en je geeft ook nog een
geschiedenisles. Je verhaal lijkt helemaal te
kloppen en ik heb er dan ook weinig aan toe te
voegen. Goed gedaan!

UVIT ONS
ADMIRAAL
MUSEUNM

Antwoord meester Jeroen op Neppistool
door Sam

Jouw antwoord klopt helaas niet, maar is wel
erg leuk gevonden. Volgens het Nationaal
Onderwijsmuseum is dit een erg oud appa-
raatje om een kogel of een balletje mee af te
schieten. Waarschijnlijk om proeven mee te
doen in relatie tot valbewegingen en de wetten
van Newton (zwaartekracht).

Antwoorden van meester Jeroen
op de onderzoeken van onze
schoolredactie op pagina 6-7

Antwoord meester Jeroen op De schoolbel
door Nune en Roos

Geweldig gevonden antwoord, heel creatief,
maar helaas niet goed. Dit is een model van
de Maagdenburger halve bollen. Als je deze
bollen tegen elkaar aanzet en je zorgt dat alle
lucht eruit gezogen wordt ontstaat er een
vacuiim. Dit vacuiim zorgt ervoor dat de bol-
len niet meer van elkaar te verwijderen zijn.
Hiermee wordt de kracht van luchtdruk aange-
toond. In 1654 voerde Otto von Guericke, de
burgemeester van Maagdenburg (Duitsland)
een experiment uit met twee halve koperen

bollen. Ze werden tegen elkaar gezet en de
lucht werd eruit gezogen. Twee spannen van
elk vijftien paarden konden de halve bollen
niet van elkaar trekken!

Antwoord meester Jeroen op Filmrol door
Mella en Lisa

Een uitgebreid onderzoek, met veel aanvullen-
de informatie. Goed gedaan!

Het telefoonnummer lijkt me niet van de
Admiraal de Ruyterschool maar van de winkel
op nr. 37. George Eastman (1854-1932) was de
uitvinder van de foto(film)rol.

Antwoord meester Jeroen op Sportdag
beker door Mare

Goed dat je ook nog even de binnenkant hebt
bekeken. De 142 zou inderdaad kunnen staan
voor 142 punten. De 4° prijs is overduidelijk en
het onderdeel hardlopen kun je terughalen uit
het figuurtje bovenop. Goed antwoord!

Antwoord meester Jeroen op Telraam
door Lilla

Dit blijkt een heel interessant en beetje ge-
heimzinnig voorwerp te zijn. Zelfs het Na-
tionaal Onderwijsmuseum wist niet wat dit
voorwerp was. Ik denk dat het een model is van
een boog die werd gebruikt om te jagen door
inheemse stammen in het Zuid-Amerikaanse
regenwoud. Er zouden hiervoor 2 gaatjes aan-
wezig moeten zijn maar aan één kant lijkt er
een stukje afgebroken te zijn. Een telraam zou
het ook zomaar kunnen zijn, leuk gevonden!
Hierbij ook een oproep aan de lezers van
deze krant. Wie weet wat dit voorwerp is?
Reacties naar meester Jeroen of meester Ger.

Antwoord meester Jeroen op Oude Mal
door Fien, Jet en Lisa

Helaas niet het goede antwoord, maar wat een
goed gevonden verklaring,. Jullie hebben zelfs
doorgezocht naar de fabrikant.

Goed gedaan!

Volgens het Nationaal Onderwijsmuseum
is het een model van een eencilinder stoom-
machine waarmee de beweging van de zuiger
en de weg die de stoom aflegt in de machine
gedemonstreerd kan worden. Verder zit er
op dit model een regulateur van Watt. Dat is
een toerenregelaar. Als de machine te snel zou
gaan draaien, dan gaan de ballen door de mid-
delpuntvliedende kracht naar buiten en wordt
via een stangenmechanisme de stoomtoevoer
dichtgedraaid en zal de machine langzamer
gaan lopen.

Antwoord meester Jeroen op Sportdag-
beker door Soukaina

Fijn verhaal! Goed onderscheid gemaakt tus-
sen wat zeker en wat waarschijnlijk is.

Ik sluit me volledig aan bij je verklaring!
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GIBRALTAR BADJE

Het badje is voor kleuters en voor de middenbouw. Diepte: 48 cm.
Er zijn veel bankjes in de schaduw maar het zwembad zelf staat in
de zon. Het kan er ook best druk zijn. Het badje is heel groot en
er zijn leuke dingen zoals fonteintjes en een glijbaan. Wel kan de
glijbaan glad zijn. Hier is toezicht van een badmeester en er zijn
ook wc’s. Het badje wordt goed schoon gehouden. Het Gibraltar
badje heeft geen exact adres. Route: Sla vanaf de Bos en Lommerweg
de Kijkduinstraat in. Op de Kijkduinstraat sla je de Solebaystraat in.
Rijd deze uit, en je ontdekt het prachtige peuterbadje.

LALA 133

* 1bol €195

*+ 2bollen €3,50

s+ 3bollen € 4,95

Er zijn heel veel verschillende smaken, maar die zijn wel een beetje
apart en het is best wel duur ijs. Je krijgt een hele grote portie, dat
wel. Er is ook een spaarkaart waarmee je kunt sparen voor een gratis
ijsje. De ijsjes zijn 100% biologisch en duurzaam. Dit ijszaakje vind

je in de Tollensstraat vlak bij de Foodhallen.

Smaken: chocolade kers, watermeloen rozen, peanutbutter, sinaas-
appel, aardbei, aardbei bloedsinaasappel, citroen, kokos citroen,
saffraan en kaneel.

BELLAMY PIERENBADJE

Het peuterbadje aan het Bellamyplein is ook geschikt voor de
onderbouw. Diepte: 17 cm. Dit peuterbadje staat niet aangegeven
op bordjes of iets dergelijks, en is dus lastig te vinden. Het is er erg
druk en het water is best koud, maar dat kan ook wel verkoelend
zijn. Verder is er een leuk speeltuintje en een kist vol met speelgoed.
Er zijn niet zo veel bankjes om op te zitten. Gelukkig is er wel veel
schaduw voor op een warme dag,

WATERBAL SPEELTVIN (Bij de Geuzenstraat)
Speeltoestellen: zandbak, waterbal, familieschommel, parcours-klimrek,
tafeltennistafel, basketbalnet, glijbaan(tje), springveren paadje, 2 wip-
kippen en een draaiding. Ook is er een waterfonteintje om te drinken.
Er ligt altijd wel wat speelgoed en je raakt er niet snel uitgespeeld.

DE KROMMERDT

Het is een lang uitgerekte speeltuin. Vroeger was het een meer,
maar nu een leuke speeltuin. Als je van de Reinier Claeszenstraat
door de speeltuin naar de Admiraal de Ruijterweg loopt, kom je
eerst een voetbalveldje tegen waar je de doeltjes kan verplaatsen.
Als je doorloopt kom je op een ander pleintje met een draaiding,
een klimrots en een groot klimrek. Als je weer verder loopt kom je
bij een pleintje met speeldingen voor jonge kinderen. Daar is een
zandbak, een koprolrek, een klimrekje en een drinkfonteintje. Voor
de rest is er veel natuur, maar het laatste deel is een beetje verlaten.

BENDITO CAFE

Er zijn smaken zoals bosvrucht, meloen, tiramisu, toffee créme,
banaan, limoencello, mango en ze hebben nog veel meer. Als je
een lekkere smaak ziet moet je wel opschieten, want ze veranderen
steeds de smaken. Zo blijft het divers! Ze zijn gezellig en geven
grote bolletjes. Je kunt er ook een ontbijtje bestellen en het is
dichtbij school. Nadelen zijn de drukte. Er staat vaak een lange rij,
maar dat is zo voorbij. De man die je helpt spreekt Engels, maar hij
verstaat ook Nederlands.

¢t D EGRAGCHT::

¢t ER A S MU S CRACHT
De gracht/ Erasmusgracht is een leuke plek. Het is zelf gemaakt
door mensen die erin wilden gaan zwemmen. En toen dat was
gelukt, gingen er veel mensen zwemmen. Aan de honden is ook
gedacht, die kunnen zwemmen aan de kant van het Erasmuspark.
Nadelen zijn drukte en het wordt niet schoongemaakt. Voordelen
zijn er ook: ‘s avonds is het er rustig en de vlonder is lekker warm.
Het is voor de bovenbouw kinderen.

COFFEE & JUICES

Er zijn 12 smaken ijs: chocola, yoghurt kers, goede smurf, aardbei,
koekie, pistache, citroen, stracciatella, vanille, yoghurt aardbei, oreo
en mango. Het is er erg gezellig, maar je moet wel lang wachten
want er werkt maar één iemand per dag. Wat verder opvalt zijn de
ijsbolletjes, die zijn best wel groot. Je vindt dit zaakje in de Jan van
Galenstraat, nummer 109.

RUIGE SPEELPLEK

De Piratenspeeltuin (zo noemt bijna iedereen het) was altijd een
leuke plek om na schooltijd te spelen, maar nu - na een grondige
verbouwing in 2023 - is het een baby speeltuin geworden. De glijbaan
bijvoorbeeld werd drie keer zo klein als eerst. Als ze dit nog ruig
noemen, weten we het ook niet meer.

Wij vinden het heel jammer dat veel speeltuinen voor grote kinderen
nu speeltuintjes voor baby's worden. Je zou juist zeggen, dat er
meer speelplekken voor grote kinderen moeten komen zodat ze
minder gaan gamen.

WOESTE WESTEN
Gelukkig is er nog wel het Woeste Westen. Zo was de Ruige
Speelplek ook bedoeld! Het is voor bijna alle leeftijden. Met bijna
alle bedoelen we niet geschikt voor kleintjes, want er is water en dat
is dan niet zo handig. Het Woeste Westen is een natuur speeltuin
en er is veel te doen:

* een kabelbaan

* een vlot

* eilandjes

* en ook leuke activiteiten. zoals broodjes bakken en stenen slijpen

WIJKBOERDERIJ WACHTERLIED

De boerderij is ontstaan in 1979. Een meisje uit de buurt vroeg toen
aan de speeltuinvereniging om op haar konijn te passen. Het konijn
beviel zo goed dat de mensen van de speeltuin op het idee kwamen
om een kinderboerderij te starten. Buurtbewoners bouwden de
boerderij zelf op. Naast konijnen kwamen er ook vogels, geiten,
ezels, kippen, schapen, vogels en cavia’s.

Het is nu een fijne plek voor alle leeftijden met een speeltuin en

een kinderboerderij ineen! Er zijn leuke activiteiten, een heel hoge
glijbaan, een voetbalveldje, een moestuin en nog veel meer.
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Meester Feroen,
Jjuf Isabella,

Jjuf Saskia,

juf Brenda,
meester Randy,
juf Lisa te Brake,
JufEva,

juf Cindy,
JufIngrid,

Jjuf Anne,

Juf Samantha,
meester Bart,
meester Ger,
juf Lotte,

Juf Michelle,

Juf Annemarijn,
Jjuf Sanne,
JufElb,

Jjuf Sara Blanken.

FOTO QUIZ

Wie is wie?
Doe je ook mee aan de Admiraal Foto Quiz? Wie zijn de kinderen op de foto’s?
Meedoen is heel eenvoudig. Zet je antwoorden op een blaadje + je naam en klas.

Neem dit blaadje mee naar school en stop het in het brievenbusje naast de trap van de hoofdingang.
Onder de goede inzenders verloten we een paar leuke prijsjes. De uitslag en de oplossing zetten we in de schoolkrant.

12

13 15
14

17 19
18
16
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RECEPT VOOR EEN OVERHEERLIJKE

AARDBEIENTAART

Door: Fien, JET, LExIE & Lisa

Een overheerlijke aardbeientaart om te vieren dat de school 100 jaar bestaat!

En bovendien is het heel erg leuk om lekker in de keuken te staan,

heel veel plezier met het bakken en veel plezier met al dat lekkers op te smikkelen.

*Botercréme:

250 gr poedersuiker

250 gr boter (ongezouten)
2 el heet water

1 tl vanille aroma

Bereidingstijd: 1 uur en 10 minuten
Voor: 10 personen
Voorbereidingstijd: 25 minuten
Baktijd: 45 minuten

Bereiding:

STAP 1. Verwarm de oven voor op 140
graden.

STAP 2. Bekleed de onderkant van de
springvorm met bakpapier. Vet de hele

vorm in en bestuif met een beetje bloem.

STAP 3. Leg de eieren van tevoren even
in warm water (niet te heet) en mix ze

Ingrediénten: Benodigdheden: Topping:

5 eieren Mixer Aardbeien
150 gr suiker Beslagkom Botercréme*
125 gr bloem Springvorm ca 26 cm Sprinkes

25 gr maizena Invet spul Kaarsjes

1 zakje vanillesuiker Bakpapier Slagroom

Een snufje zout Zeef Munt

1 eetlepel citroensap Bestek Blauwe bessen

daarna samen met de suiker, citroensap
en vanillesuiker 10 minuten luchtig en
schuimig.

STAP 4. Zeef de bloem, maizena en een
snufje zout erbij en spatel deze met een
lepel of spatel er luchtig doorheen

STAP 5. Giet of schep het beslag in de
springvorm en zet het in het midden van
de oven.

STAP 6. Bak de biscuittaart ongeveer 45
minuten.

STAP 7. Laat de taart afkoelen en haal
hem uit de vorm.

STAP 8. Doe de boter in de kom en mix
tot een smeuige massa, voeg dan lang-
zaam de poedersuiker toe en mix door
tot een mooie créme.

STAP 9. Voeg nu de vanille aroma toe, je
kan er ook een beetje kleurstof bijdoen.
STAP 10. Besmeer de bovenkant van de
taart met een laag botercréme. Snij de
aardbeien een blauwe bessen door de
helft (of laat ze heel) en verdeel ze over
de taart.

STAP 11. Sprinkel nu de sprinkels over
de taart en verspreid de munt blaadjes
over de taart. Je kan er ook voor kiezen
om nog wat slagroom toefjes erbij te
doen.

STAP 12. Bewaar de taart in de koelkast
en haal hem een uurtje van tevoren eruit.

STAP 13. Zet nu de kaarsjes op de taart
(als je dat leuk vindt) en opeten maar!

Tips: Je kan de taart ook horizontaal
doormidden snijden en nog een laag
botercréme toevoegen.
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ANTIEK

Antiek zijn spullen van 100 jaar of ouder.
Maar boeken zijn antiek als ze 75 jaar of
ouder zijn. Onze school is nu ook antiek.

pooR Roos

doek
dle
wooerdemn

De woorden die je moet zoeken:

- meester bart

+ juf brenda
- de ruyter
-jufsanne
- admiraal
JUFBRENDAMZAX
URLDERUYTERTO
FAZBKNBSIKMIA
STRABRETSEEMZ
ADMIRAALVVGIZT
SJUFSANNEKGZL

PuzzeL DOOR MELLA

WATERBALLONSPELLETIES

Waterballonslagbal

Heb je nog een tennisracket of honkbalknuppel liggen? Tijd
om 'm tevoorschijn te halen! Vul een paar (water)ballonnen
en ga tegenover elkaar staan. De één gooit de ballon, de ander
probeert hem weg te slaan. Raak? Dan heb je een lekker nat pak!

Waterballonpifiata
Hang een waterballon aan een touwtje, knoop een blinddoek
om, pak een satéprikker en... steken maar. Lukt het jou om de

Waterpong

Je vult twintig bekertjes met water. Tien zet je aan jouw kant
van de tafel neer, de andere tien gaan aan de kant van de
tegenstander. Om beurten probeer je een tafeltennisballetje
in een beker van de ander te stuiten. Lukt het? Dan moet je
tegenstander de beker leegdrinken. Degene die als laatste
nog bekertjes over heeft, wint de wedstrijd.

| Jsrecept
Een heerlijk makkelijk ijsrecept

Dit heb je nodig:

- 1 blikje gecondenseerde melk
- 250 milliliter slagroom

- 1 eetlepel kaneel

Zo maak je het:

Klop de slagroom met de mixer stiff,
maar vooral niet té stijf. Lobbig heet dat.
Roer de inhoud van het blikje gecon-
denseerde melk en de kaneel er goed

doorheen. Doe de mix in een diepvries-
bak en laat het minstens vijf uur in

de vriezer. Je hoeft dit ijs niet eens
tussendoor te roeren, supermakkelijk
dus! Zet het een half uur voordat je
het wilt eten in de koelkast.

Tip: in plaats van kaneel kun je ook
vanillepoeder gebruiken. Of kleine
stukjes chocolade. Of nootjes.

Of gewoon alles door elkaar!

DOOR SAM Lips

WEERBERICHT

Sam uit groep 7 zocht uit hoe he

t weer was bij de opening van

de school op 1 september 1924. Het was koud voor de tijd van

het jaar.

Matige wind uit het westen. De gemiddelde temperatuur was 16 °C.
De zon liet zich amper zien, slechts o.1 uur. Er viel 1.6 mm neerslag.
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ballon te laten knappen?

DOOR SAM Lips

"E ET’ E' OVER 'E A'“ I ML DOOR MARE EN SOUKAINA

* De Admiraal begon in 1924 en was
de eerste gereformeerde school in
dit deel van Amsterdam.

* De eerste directeur (Jan Nauta sr.)
overleed in 1941 aan een hartaanval,
waarschijnlijk na een politiecontrole.

* Zijn zoon (Jan Nauta jr.) was de
eerste leerling en werd later leraar
op de Admiraal.

* Het oude bord waar de naam van de

school op stond werd er in 2016 weer

op de gevel gezet.

De Admiraal bestaat eigenlijk

uit twee gebouwen. Het eerste werd

in 1924 geopend, dat is het rechter

gedeelte waar het monument is.

Het andere gedeelte werd drie jaar

later gebouwd.

* Het hoofd van de school (Verhoef)
had een stem als een donderwolk.

Als er ergens te hard werd gelachen
of gepraat, schreeuwde hij. Dat was
in allebei de gebouwen te horen.
En dan was het helemaal stil in de
hele school.

* Vroeger was er een fietsenstalling bij
de school waar je fietsen kon huren.
Je kon voor 25 cent een kinderfietsje
huren voor de hele morgen of de hele
dag, dit is niet zeker.



